
Orde van Dienst op de tweede zondag na Pasen, 18 april 2021 in de 
Protestantse gemeente te Honselersdijk

Zondag van de Goede Herder

Orgelspel

Mededelingen - door ouderling van dienst

Morgenlied: Lied 215:1, 3 en 7 – ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan…’    

Bemoediging en groet

Aansteken van de tafelkaarsen

Psalm van de zondag: Lied 133:3 – ‘Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen…’

Kyriegebed

Gloria: Lied 302:1 – ‘God in de Hoog’ alleen zij eer…’

De legende van de oude Johannes

Lied van de liefde: ‘Liefde brengt de ommekeer’ 

Liefde brengt de ommekeer
In wat je houdt en wat je geeft
Liefde brengt de ommekeer
In hoe je sterft en hoe je leeft
Liefde warmt een winterdag
En de nacht kan eeuwig duren
Ja liefde brengt de ommekeer
Nu ik lief heb weet ik pas
Niets ter wereld blijft zoals het vroeger was

Liefde brengt de ommekeer
Alles hoeft niet meer alleen
Liefde brengt de ommekeer
Pijn is scherper dan voorheen
Liefde draait de wereld om
En die kracht kan eeuwig duren

Ja liefde brengt de ommekeer
Groter angsten, groener gras
Niets ter wereld blijft zoals het vroeger was
Niets ter wereld blijft hetzelfde

Het leven is altijd gericht
Op je eigen winstbejag
Liefde in onvoorspelbaarheid
Het kent geen wetten van gedrag
Liefde maakt je hulpeloos
Maar de hulp komt van de ander
Ja liefde brengt de ommekeer
Sinds ik lief heb weet ik pas
Niets ter wereld blijft zoals het vroeger
Niets ter wereld blijft zoals het vroeger was

Gebed bij de opening van de Bijbel

Bij de lezing en de uitleg…

Lied: Lied 793:1 – ‘Bron van liefde, licht en leven…’ 

Lezing uit het Evangelie: Johannes 21:15-29 - door lector

Orgelimprovisatie:  Lied 23c – op deze Zondag van de Goede Herder geeft de organist een 
improvisatie van ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’



Overdenking 

Lied: Lied bij Johannes 21:15-17 – ‘Heer Jezus, goede herder…’ (uit:  Zingende gezegend’, lied 72, 
mel. Gezang 389)

Heer Jezus, goede herder,
Gij weet: ik kan niet verder,
ik kan niet zonder U;
o herder, blijf mij leiden,
ik kan mijzelf niet weiden,
ik kan niet verder zonder U!

Gij draagt mij in genade,
Gij vraagt niet naar mijn daden,
Gij koestert zelfs geen groef;
Gij vraagt niet te beloven
weer rotsvast te geloven -
Gij vraagt alleen: Hebt jij Mij lief?

Dankzegging en voorbeden

Er zijn drie gebedsintenties; elke intentie eindigt met ‘Zo bidden wij’ gevolgd door 



gezongen door de zangers

Collecte – bij de uitgang

Slotlied: Lied 43:1 en 4,  uit ‘Het liefste lied van overzee’ – Sytse de Vries: ‘Ongestraft mag liefde
bloeien…’

4. Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdesloop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!



Wegzending en zegen – de voorganger spreekt het ‘Amen’ uit


